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TRAININGSACTEUR

“Moeders huis” ACADEMIE

Karel (60) en Ineke (58) hebben problemen over de verkoop van het huis van hun gezamenlijke
moeder (Anne), die 3 maanden geleden is overleden na een lang ziekbed. De vader van beiden is
al 15 jaar geleden overleden. Behalve de verkoop van het huis moet de inboedel verdeeld worden
en moet het huis worden leeggeruimd.

Karel heeft weinig tijd en vliegt morgen weer terug maar Dubai waar hij een oliepompen zaak
heeft.

Karel stelt voor in ieder geval alvast de sieraden mee te nemen, hij zou het fijn vinden als zijn
vrouw die draagt en dat past makkelijk in zijn bagage. Het moet bovendien niet in het huis blijven
liggen, dan kan het alleen maar gestolen worden en heeft niemand er wat aan. Ineke kan dan de
schilderijen en het antiek krijgen. In waarde zal dat wel ongeveer overeenkomen met de sierraden.
Hij vindt de schilderijen niet mooi en hij houdt niet van antiek, bovendien heeft hij geen zin in het
gedoe met het vervoer en de douaneformulieren.

Ineke is razend dat Karel zo makkelijk omgaat met de spulletjes van hun ouders. Zij heeft de zorg
voor hun moeder op zich genomen, het afgelopen half jaar ging ze dagelijks bij haar langs en
regelde ze alles voor haar. Om te kunnen mantelzorgen is ze minder gaan werken en dus ook
minder gaan verdienen. Ze komt maar net rond. Los van het feit dat Karel haar nu weer opzadelt
met alles wat er gedaan en geregeld moet worden heeft Ineke ook emotioneel meer tijd nodig. Ze
wil rustig de tijd nemen om het huis op te ruimen en spullen uit te zoeken. Dit huis is hun ouderlijk
huis, ze is hier geboren en getogen. Karel ook trouwens en ze hebben er een prachtige jeugd
gehad.

Ze is bovendien gehecht aan de parelring en de bijpassende armband en oorbellen van haar
moeder, die droeg ze tot op haar sterfbed, en ze had ook al met hun moeder afgesproken dat zij
die zou krijgen. Ze had nooit verwacht dat Karel en zij daar ruzie over zouden krijgen na alle zorg
die ze hem uit handen heeft genomen, maar dat gebeurt dus wel.

Karel wil graag het huis zo snel mogelijk verkopen, Ineke wil dat niet en gaat met
de hakken in het zand.

Karel snapt er niks van: ‘waarom zo moeilijk doen over het huis, hop verkopen en klaar!’
Ineke vindt Karel gevoelloos en wordt steeds bozer op haar broer.

Omdat er al vaker over is gesproken en beiden er niet uitkomen
hebben ze besloten een mediator in de arm te nemen.

De kosten van de mediation worden betaald door Karel omdat Ineke niet veel geld heeft.
Uiteraard wil Karel dit vervolgens in mindering brengen op de winst die komt uit de verkoop van
het huis. Beiden zijn heel benieuwd naar wat er na het gesprek uitkomt.



