
De boom  

Ronald en Greta wonen in een twee-onder-een-kap woning in een nette nieuwbouwwijk niet ver 
van de stad. Ze wonen er al sinds de oplevering, inmiddels 15 jaar geleden. Ronald heeft een 
sportschool en zowel Ronald als Greta werken in hun eigen zaak, Greta is fitnessinstructrice en 
geeft veel lessen. Ze kent bijna iedereen uit de straat en kan met iedereen ook goed opschieten. 
Ronald is weinig thuis en veel op de zaak. Ze hebben 2 zoons van inmiddels 14 en 16.


Naast hen woont Arend. Hij woont ook al sinds de oplevering in het huis. Arend heeft een zoon 
van 9 die een weekend per 14 dagen bij hem woont. Sinds een jaar is hij gescheiden, zijn vrouw is 
bij hem weggegaan. Hij is zzp’er als accountant. 


Ronald en Greta hebben last van Arend en hebben mediation voorgesteld. Arend heeft daar, zij 
het schoorvoetend, mee ingestemd. Eigenlijk had hij er geen zin in, maar zoals het nu gaat is het 
ook geen leven. 


Ronald en Greta gaven aan dat het ging om de boom die staat in de tuin van Arend en waar zij 
last van hebben. Het is een boom die inmiddels flinke afmetingen heeft en dat geeft veel overlast. 
Bladeren in hun tuin en in hun dakgoten, wortels die bij hen in de tuin het terras ontwrichten en 
bovendien hebben ze geen zon meer in hun tuin vanaf 14:00. Ze hebben verschillende keren aan 
Arend gevraagd om er iets aan te doen maar er gebeurde maar weinig tot nu toe. Nu ze toch bij 
de mediator langs gaan willen ze het ook meteen hebben over de heg aan de voorkant die beide 
tuinen scheidt, Arend lijkt er geen moeite mee te hebben dat die alle kanten opgroeit en dat er 
dode stukken tussen zitten. 


Arend is blij dat hij eindelijk bij een neutrale en onpartijdige mediator zijn verhaal kan gaan doen. 
Een paar jaar geleden heeft zijn er flinke aanvaringen geweest tussen hem en de buren, maar dat 
hebben Greta en Ronald natuurlijk niet verteld. Ook niet aan de rest van de buurt waarbij ze hem 
te pas en te onpas in een kwaad daglicht zetten vanwege die boom en de heg. Een paar jaar 
terug waren de zoons van Greta en Ronald in zijn achtertuin bezig en Arend betrapte ze erop dat 
ze aan zijn boot zaten. De buitenboordmotor zat vol met zand en er lagen stenen in zijn boot. Hij 
heeft de motor moeten vervangen, een grap die hem 2000 euro heeft gekost. Bij de buren kreeg 
hij geen gehoor. Die winter werden er sneeuwballen met daarin modder tegen zijn ramen gegooid 
door de kinderen van de buren. Mooi dat hij ze niet tegemoet zou komen met die boom, dit was 
nu juist een fijn middel om ze even terug te kunnen pakken. 


Vroeger, toen zijn vrouw nog bij hem was, was de verstandhouding tussen beide buren best goed. 
Wat de vrouwen echter niet wisten is dat Arend en Ronald als kleuters en op de lagere school bij 
elkaar in de klas hebben gezeten. Arend is toen door Ronald enorm gepest en toen hij in de derde 
klas zat, hij was toen 8 jaar, hebben zijn ouders hem op een andere school gedaan omdat hij er 
teveel onder leed. Met de vrouwen erbij hield Arend zich groot, maar eigenlijk voelt hij zich 
vreselijk met Ronald in de buurt, alle pijn van vroeger kwam weer boven. Die hele boom mag van 
hem worden omgezaagd, hij heeft er meer last van dan lust. De enige lust die hij heeft is dat hij er 
Ronald mee dwars kan zitten. Maar eigenlijk wil hij zo niet leven. 



